
 
 
 
 
 
 

 

Pasen & Pinksteren 2024:  

Is vrede ver te zoeken of toch heel dichtbij? 
Vrede op aarde. We zongen het nog afgelopen Kerst. Ver te zoeken? 

Denk aan de Oekraïne of Gaza. Onderzoekers hebben uitgerekend dat in 

2023 ongeveer 1 op de 6 mensen op deze wereld te maken heeft gehad 

met een gewapend conflict. “Geef vrede, Heer, geef vrede”, zingen we 

dan. Prachtig gezang met diepe tekst. Maar de vrede lijkt ver te zoeken. 

Het is niet zo dat God geen vrede wil geven. Sterker nog: Hij (God, de 

Zoon, Jezus Christus) zegt in Johannes 14:27 “Vrede laat Ik u, Mijn vrede 

geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.” En dat is vlak na 

Zijn opstanding uit de dood op 1e Paasdag. Drie dagen daarvoor gaf Hij 

de geest aan het kruis, om ons met God te verzoenen. De brug te slaan 

tussen God de Vader en ons mensen, die zo vaak nog de mist gaan met 

van alles en nog wat, dat scheiding aanbrengt tussen de heilige 

zondeloze God en zondige mensen.  

Jezus Christus geeft in de eerste plaats vrede met God. De Bijbel zegt dat 

we van nature de neiging hebben om boos te zijn op God. Bijvoorbeeld: 

“God is genadig? Dan komt iemand wel heel gemakkelijk weg met wat hij 

of zij verkeerd heeft gedaan.” (Alsof wij bepalen wanneer iemand ergens 

mee weg mag komen…) Of: “Dat God dit of dat doet of zegt is gewoon 

niet logisch.” (Alsof wij alles overzien…) Of: “Waarom moet hem of haar 

dit overkomen? Waarom grijpt God niet in?” Of: “Waar heb ik dit aan 

verdiend?” Eigenlijk zijn we dan ten diepste boos en opstandig richting 

God. Daarom zegt Jezus in Johannes 14 dat Hij een vrede kan geven “van 

binnen” die de wereld je niet kan geven en dat is vrede met God. Dat is 

de basis om God beter te leren kennen. Daar begint wat God betreft het 

herstel van de wereldvrede. Leven vanuit vergeving, genade en 

verzoening. En er dan meer en meer achter komen dat er ook vrede van 

God beschikbaar is. Daar wordt ieder christen bij ingeschakeld. Zo word 
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jij vredestichter, in de kracht en onder leiding van Gods Heilige Geest, die 

ons is gegeven op de 1e Pinksterdag. 

Vrijdag 31 maart is het Goede Vrijdag en dan zijn we vrij. Net als de 

maandag 1 april, Tweede Paasdag, erna.  

Een Goede Vrijdag en Vredevolle Paasdagen toegewenst! 

 

Gezocht: nieuw lid Raad van Toezicht bij Prohles 
De raad van toezicht is op zoek naar een nieuw lid met een warm hart 

voor christelijk onderwijs in Katwijk. Misschien is dit wel iets voor u? 

Check https://www.prohles.nl/bestanden/49/vacature-Lid-Raad-van-

Toezicht.pdf 

 

Koningsspelen & huwelijk vrijdag 19 april 
De verjaardag van de koning komt er weer aan en een week (of wat) 

daarvoor vieren we dat landelijk sportief met bijna alle basisscholen in 

Nederland tijdens de Koningsspelen. De kinderen van groep 1 t/m 5 weer 

op het plein. En groep 6 t/m 8 op De Krom. Dit jaar op vrijdagmorgen 19 

april. Nadere bijzonderheden volgen via de parro. 

Op deze vrijdag treedt juf Noa Guijt in het huwelijk met haar Kees. Haar 

groep 6 wordt daar deze dag ook bij betrokken, dus voor hen wordt het 

dubbel feest.  

 

Meivakantie 20 april t/m 5 mei 
De meivakantie begint eigenlijk al vrijdagmiddag 19 april om 12:15 uur. 

Voor de hogere groepen vanaf groep 6 kan het ietsje later worden, 

omdat zij nog van de Krom moeten komen. Vast een hele fijne en 

hopelijk zonnige vakantie toegewenst! 

 

Hemelvaart & Pinksteren 
De korte hemelvaartvakantie valt dit jaar kort na de meivakantie. Zeker 

als het lekker weer zou zijn tegen die tijd, geen straf. Dit jaar valt 

Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei. We zijn dan vrij en standaard ook 

de vrijdag erna, dus 10 mei in dit geval. 
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Tien dagen na Hemelvaart en 7 weken (50 dagen) na Pasen wordt het 

dan D.V. ook weer Pinksteren. De vrijdag ervoor, vrijdag 17 mei draaien 

we voor groep 5 t/m 8 een continurooster. Dat betekent zelf even de 

lunch meenemen naar school, samen op school lunchen en dan is 

iedereen van groep 5 t/m 8 vrij vanaf 14:00 uur. 

 

Groene School 
Geweldig leuk en mooi om samen met de hele school bezig te zijn met 

de “week van het zwerfafval en plastic soep”. Voor het eerst deden we 

mee met de “Nationale Opschoondag”, ook al was het de vrijdag voor de 

zaterdag van de opschoondag. De hesjes, handschoenen en afvalgrijpers 

zijn gefinancieerd door de wijkraad van de gemeente Katwijk. We zijn 

inmiddels “Supporter van schoon”. Lees hier meer: 

https://www.supportervanschoon.nl/met-je-school-of-bso/ 

De groepen 7 zijn naar de “bubble barriër” geweest in en nabij de Oude 

Redschuur bij de binnensluis. Een prachtig stukje techniek om plastic uit 

de Oude Rijn te halen, voordat het water uit de Rijn in de zee stroomt. 

Lees hier meer: https://thegreatbubblebarrier.com/bubble-barrier-

katwijk/?lang=nl 

De voorbereidingen voor het vernieuwde meer groene grote plein 

vorderen ook. In april volgt de tweede bespreekronde met de fa. Van Ee 

uit Kootwijkerbroek, die samen met de fa. Jonker uit Katwijk het 

vernieuwde schoolplein gaat realiseren. De planning is nog steeds dat dit 

in de herfst van 2024 wordt afgerond. 

In de hal/aula van de school hangt inmiddels ook een computerscherm 

dat aangesloten is op de zonnepanelen, zodat we voortdurend life-info 

krijgen over de energie die wordt opgewekt. 

 

Vakanties 2024-2025 
Het heeft even geduurd om voor zover mogelijk de vakanties op elkaar 

af te stemmen binnen Katwijk, maar inmiddels zijn de vakanties voor 

volgend schooljaar bekend. Ze staan inmiddels op de website:  

https://www.rehobothschool-katwijk.nl/pagina/432718/Vakanties 
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